
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Kamercommissie OCW,  
 
Het IKC staat hier samen met vertegenwoordigers van tien christelijke 
jongerenorganisaties: ds. Adriaan Snoek namens het Hervormd Jeugdwerk binnen de 
PKN, Cors Visser van Kerkpunt binnen de Christelijke Gereformeerde- en Nederlands 
Gereformeerde Kerken, Anneke van Maanen namens de Hervormd Gereformeerde 
Jeugdbond binnen de PKN,  ds. Wiljan van Blijderveen namens de Bond van Hervormde 
Zondagsscholen binnen de PKN en Hersteld Hervormde Kerk, Gerjan Hofman namens 
de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie, het LCJ binnen de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Jeugd- en Zondagsscholenbond binnen de Gereformeerde 
Gemeenten. Wij werken wekelijks met veel passie voor en met duizenden kinderen en 
jongeren. 
 
Waar de kerk is, daar is onderwijs. Dat is al zolang de kerk bestaat, dat is inmiddels 2000 
jaar. We staan dus in een lange traditie van, om het maar met de woorden van nu te 
zeggen, informeel onderwijs. 
 
Informeel onderwijs is verweven met ons leven en de samenleving. Het gaat over veel 
meer dan de zondagsschool en de catechese. Het gaat over present zijn in de eigen 
woonplaats en buurt, met clubwerk en kinderwerk in de buurt, vakantiebijbelweken, 
bezoekjes en gezamenlijke maaltijden voor mensen die eenzaam zijn en een arm om zich 
heen nodig hebben. Een open kerk, zoals bij ons in Sliedrecht op zaterdag, voor mensen 
die even willen praten over wat hen bezig houdt.  
 
En ja, dan gaat het ook over zingeving, over geloof en God. Het is omzien naar elkaar, als 
was het met de ogen van Jezus. 
 
Twintig jaar ben ik jeugdleider geweest van een groep pubers. Elke zondag deden we 
Bijbelstudie. Wat we ook deden waren fietsvakanties naar Zuid-Limburg, 140 kilometer 
trappen op een dag. Dat is een hele toer ’s Avonds rustten we uit rond het kampvuur. 
We vertelden elkaar wat ons bezighield, lazen uit de Bijbel, zongen liederen en praatten 
over geloof en God. We lachten en deelden sterke verhalen. We hadden het goed. Pas 
kwam ik een van die jongeren weer tegen, inmiddels een veertiger. “Hé Bert, weet je nog 
van die keer toen we... Ik ben het nooit vergeten” 
 
Waar de kerk is, is informeel onderwijs. Het vormt jonge mensen en draagt bij aan het 
‘cement’ van de samenleving. Je leert namelijk als jonge christen wat geloof in God 
betekent en hoe je vandaaruit participeert in de samenleving. Dat doet de kerk al 
eeuwenlang.   
 
De voorgenomen Wet toezicht informeel onderwijs, maakt dit informele onderwijs 
verdacht. Wat maakt het toch dat de overheid, de Staat, grip wil krijgen op het informeel 
onderwijs dat burgers doorgeven aan hun kinderen en aan iedereen die zich tot ertoe 
aangetrokken voelt? Juist iets wat samenbindend werkt, wordt met deze wet onnodig 
verdacht gemaakt en roept herinnering op aan het Oost-Duitsland van voor de Wende. 



 
 
 
 
 
 
De vrijheid van religie en geweten wordt met deze wet aangetast. En dat is fout, gewoon 
fout.   
 
Toen prinses Amalia in 2021 zitting nam in de Raad van State, haalde vice-president van 
de Raad, citeerde Thom de Graaf in zijn toespraak Willem van Oranje. Die in 1564 
tjjdens een bijeenkomst van de Raad van State zei: “Ik kan niet goedkeuren dat vorsten 
over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en 
godsdienst ontnemen.” Je moet er toch niet denken, dat we in een situatie belanden, 
waarbij deze woorden en deze waarden tot het verleden gaan behoren. Dan is 
Nederland, Nederland niet meer. 
 
Geachte leden van de Kamercommissie OCW, 
 
Wij roepen u op om het informeel onderwijs in onze samenleving te omarmen. Zeker 
ook het christelijk informeel onderwijs. Wij zijn aanspreekbaar op hóé we onderwijzen. 
We vinden het niet meer dan normaal dat we werken aan de kwaliteit van ons  
onderwijs. Ook een goede transparante procedure  voor een Verklaring Omtrent Gedrag 
helpt daarbij. Veiligheid en geborgenheid voor onze kinderen en jongeren is ons heel wat 
waard. Maar houd u ver van toezicht in het privé-domein van burgers, heers niet over 
ons geweten. Blijf daar van weg, tenzij u echt geassocieerd wil worden met een systeem, 
waarvan we blij zijn dat het niet meer bestaat. 
 
Vandaag staan we hier als vertegenwoordigers van tien kerkelijke jongerenorganisaties. 
Sommige van deze organisaties zijn al een eeuw oud. Nog nooit zijn wij naar Den Haag 
gegaan. Maar nu staan we hier. Tegen wil en dank. Er is een grens. We doen een beroep 
op uw historisch besef en verantwoordelijkheid voor Nederland. Stop de wet informeel 
onderwijs en laat niet gebeuren dat Nederland in een rijtje landen komt te staan, waar de 
Staat toezicht houdt op de vrijheid, het geweten en het geloof van burgers die informeel 
onderwijs geven. 
 
Dank u wel. 


